
Anna kijkt naar buiten. 
Het is winter! De bomen zijn kaal.
Weg zijn de blaadjes. De grond is bevroren. 
En op het water ligt een laag je ijs.
Brr, wat is het koud buiten!



‘Anna,’ roept papa. ‘Kom je me helpen?
Ik ga een huisje maken voor de vogels in de tuin.
Ze vinden geen eten in de winter. 
In het vogelhuisje kunnen we zaadjes leggen. 
Daar zijn vogeltjes dol op.’


